ZINDERING

Een festival rond de klank van stilte
Van 9 tot 13 december 2021

Casco Phil
Akhtamar Quartet
Golnar and Mahan Trio
Pak Yan Lau
Dirk Roofthooft
Esther Venrooy
Heleen Van Haegenborgh
Tsubasa Hori

www.zinderingfestival.be

Een organisatie van Festival van Vlaanderen Mechelen
in het kader van Zinderende Stilte
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OVERZICHT PERSARTIKELS ZINDERING/FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN

1. Cultuurpakt, door Veerle Deknopper, 21.09.2021:
Bekendmaking programma Zindering

2. Klara, door Olav Grondelaers, 26.10.2021:
Virginie Platteau schreef een essay over de kracht en macht van de stilte

3. Gazet van Antwerpen, door Ward Bosmans, 28.10.2021:
Sssst.... Mechelen Feest in Zinderende Stilte

4. Gazet van Antwerpen, door Ward Bosmans, 29.10.2021:
Feest in Zinderende Stilte

5. Het Nieuwsblad, door Ward Bosmans, 29.10.2021:
Sssst.... Mechelen Feest in Zinderende Stilte

6. Het Laatste Nieuws, door Wannes Vansina, 28.10.2021:
Mechelen Feest kiest stilte als jaarthema: “Zelfs voor wie niet van stilte houdt”

7. Klassiek Centraal, door Viviane Redant, 17.11.2021:
Stokman & Vos ‘Ta Ta Ta Taa’

8. Het Laatste Nieuws, door Wannes Vansina, 19.11.2021:
Nieuw festival Zindering stelt programma voor

9. Mijn Stad Mechelen, door Astrid Leriche, 22.11.2021:
Vier de klank van de stilte tijdens het vijfdaagse festival ZINDERING

10. Klassiek-Centraal, door redactie, 04.12.2021:
Zindering Festival blijft doorgaan!!

11. Het Laatste Nieuws, door Tim Van Der Zeypen, 05.12.2021:
Ondanks nieuwe maatregelen kan festival Zindering blijven doorgaan

12. Klassiek-Centraal, door Wynold Verweij, 06.12.2021:
Heleen Van Haegenborgh en de muzikaliteit van het getal Pi

13. Klara, door Olav Grondelaers, 08.12.2021:
Heleen Van Haegenborgh over Squaring the Circle

14. Cultuurpakt, door Veerle Deknopper, 10.12.2021:
Fluisterende gewelven die boekdelen vertelden - ZINDERING

15. Klassiek-Centraal, door Helenda Gaudeus, 10.12.2021:
Fluisterende gewelven en vibrerende stilte

16. Cultuurpakt, door Veerle Deknopper, 13.12.2021:
Zintuiglijke Zindering met Akhtamar



17. Klassiek-Centraal, door Wynold Verweij, 13.12.2021:
De oneindige melodie van het getal Pi

18. Klassiek-Centraal, door Viviane Redant, 15.12.2021:
Festival van Vlaanderen Mechelen - ZINDERING

19. Klassiek-Centraal, door Viviane Redant, 15.12.2021:
Festival van Vlaanderen Mechelen werkt rond ‘de klank van stilte’

20. Mijn Stad Mechelen, door Astrid Leriche, 16.12.2021:
Een sluitstuk dat blijft nazinderen: Golnar & Mahan Trio!



ZINDERING FESTIVAL MECHELEN -

DECEMBER: KOOP NU UW TICKETS

Knopskava | T oL, 2

ZINDERING

I'en festival rond de kank van stilte
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ZINDERING is een vijfdaags festival in hat kadar van Zinderende Stilte. In elf concerten en

twes films koman verschillende azpectsn van stilte 3an bod. van fluisterende

gewelven of hartverschenrende stiltes in d= podzie van Alfred Tennvson tof meditatisve muzisk
van Arvo Part of slaapliedjes voor e2n Filipijnzs drazk Van Armeense miniaturen tot het glosiznde
trillen vao vrouwenstemmen wit Iran. Van e=n spel met ruis tot e2n filmessay rond het proces van
stil worden.

Tindering iz e=n organizatie van het Festival van Viaanderen Mechelen, Lunzliz in het kader van
Zinderende Stilte In :amenwerking met Mechelen Feast, Funstancentrum nona, Cultunresntrum
Mechelen, DE BLAAMN, Pastorale Ploeg 0.L.V. o/d Dijle, et Filmhuis, Waarbeks an Elara.

Eekijk ket complete programma op www.rinderingfastival be.

D0 09.12 Fluisterende gewelven

¥a zonzondergang zorgt da
momumentverlichting voor aen
bijzondar spel met klenran en
wormean op de gewelvan van de
Cozs-Ligve-Viouw-ovar-da-
Dijlekark. Dorine
Mortelmans begaleidt deze

bijzondare ervaring mat

z2n meditatie en mat

ds eompositie O Doming
Nostra voor orgal en stem van
Hanrvek Goreckd.



VE i0.12 Moving Hands

Piznist Kim Van dsn

Erempt brengt ean programma
waarhij componisten uit da lage
landen in dialaeg traden met het
Amerikaanse icoon van de
minimzliztizche murisk, Philip
Glass. Het belooft ean intiem,
warm, elagant, klaurrijk, zoakend
en beeldend solo pianorecital te

t

passend in da
context van

ds boakvoorstelling Cver

Stilte van David Le Ereton dis in

indt.

CcC Mechelen voordien plaats

TA 1112 Bakunawa

In coproduactie

met nona lancearde Pak Yan

Lam het project Bokunauw.
Ezkunawa is een slangachtige drazk
unit de Filipijnen. Deze kan enkel
verjazgd worden met veel lawazi
ofwel in slaap gewisgd worden met
zoete muziek. Die tegenpolen zijn
de nitgangspunten veer een lang
vormstuk wazrbij Aziatische
rituele muziek, minimal music
en ambient vermenzd worden.
tresultzat is een unicke

klankwareld die een

onderdempeling waard is.

Tr 12,22 Armeense miniatnren

In 2020 bracht het Akthamar
Quartet hun earste od nit- Léegende
ormenienne. Armeense lagandes
zijn ook affectief de bron waarmit ze
hun enargie putten. Hat kwartet
trad zl op in 2l van prestigienze
concertzalen in Enropa, maar
mazakt er een punt van om ook in
schelen, ziekanhnizen,
psyvchiztrische instituten of
woonkamers op te treden. Dit wordt

bunp eersta concart in hMechalan.



ZINDERING

T 1212 Stille im Spisgel 100%

Arve Part

Casco Phil o 1v. Benjamin
Haemhoudts laat dz 5int-
Rombont:kathedrazl zindaren mat
muzisk van Arvo Part. Op het

pIogramma staan enkels magistrale

compositias voor strijkers,
aangevuld mat harp en slagwer. Zfj
vormen e=n zinderend programma
waarhij stilte als hat ware

gaspisgald wordt.

MA 13.12 The Female Voice of Iran

The Fernale Viice of Iran is een
ontreerends documentaire over
zangeressen in Iran an hun dispsta
wens: dat hun stemmen gehoord
worden. Het is een kennismaking met

sterke karakters en zinderande

stemmen. 2 de screening is er
gan (E-A met da makers van dz
decumentzirs. 1.z.m. Filmhuis
Mechalen.

M4 13.12 Muosic without borders

Golnar shahyar is é3n van de

protzgonistes nit de

docomentaira The Female Voice of
Irem. Zij sluit Zindering af met
hzar Golnar and aahan Trio.
Dit trio laat bewnst muzikale,
tzaalknndige an gaografische

granzen links ligzen Het vermengt

vrolijk hedendzagsa jazz, oosterza
en West-Afrikaansa follk,
polyritmische graoves, Afro-

Cobaanss en Europesa

Start ticketverkoop

Vapafnukanu

op www.zinderingfastival be an bij

UiT in Mechelen tarecht voor

abonnemanten en tickats voor
IINDERIMG. Hesft u nog vragen bij
het programma of wil 1 nog grazg
e=n programmatfiodler ontvangen,
dan kan u steads het Fastival
contactersn op 015 20 49 82 of

via mechalen@festival ba.

UiT in Mechelen: T. o145 29 76 53.



Virginie Platteau schreef een
essay over de kracht en macht
van de stilte

+% Blijf verwonderd!

Uitgeverij Letterwerk is een essay rijker: 'Hoe luidt de stilte?". Cultuurjournalist
Virginie Platteau gaat hierin op zoek naar de fascinerende maar soms ook
beangstigende kantjes van de stilte. Hoe scherp is dat tweesnijdend zwaard en
waarem zijn zoveel mensen vandaag op zoek naar wat stilte? Virginie Platteau
was op 26 oktober te gast in Music Matters.

Virginie Platteau (=1978) studeerde
Mederlandse en Engelse taal- en

: letterkunde in Leuven en Oxford en

Be ariras = | journalistiek in Louvain-la-Meuve. Ze gaf
jarenlang les in Brussel. Ze scheef als
freelance cultuurjournaliste o.a. voor
Rekto:Verso, Kunsttijdschrift
Vlzanderen, Poézickrant en Deus ex
Machina. Z= is al jaren gefascineerd
door de kracht van stilte, bij uitstek als
voorwaarde voor het creatieve

proces. £e is bestuurder bij
stiltebeweging vzw Waerbeke.

Aan het begin van haar essay Hoe luidt de stilte? maakt Virginie Flatteau metesn een
statement:

Schrijven over de stilte gaat niet: over stukjes, lagen en kanten srvan kan wel Het
ondefinieerbars en alle tegensirijdigheden ervan maken stilte zo fascinerend Stilte laat
zich niet vastleggen. Het is een afwezigheid van woorden en geluid, en tegelijk valt ze niet
te negeren. Een ongemakkelijke stilte zal liefst snel doorbroken worden, waardoor ze vaak
nog pijnlijker aanvoelt. '(Letterwerk, p.é)

Met als de doorgedreven moderne sameneving is ock de stilte afschrikwekkend en tegelijk
fascinerend. Ze is tot veel goeds in stast op het viak van de natuur en het individueel en
collectief welzijn, maar d= ijzingwekkende stilte kan bijvoorbeeld ook ingezet worden als
machtsprincipe (iemand het zwijgen opleggen).

* Op zondag 31 oktober 202 (van 1535 tot 1535) stelt Virginie Platteau haar essay voor in
Het Predikheren in Mechelen. De toegang is gratis.



Yirginie Platieau is cok eurator van het culturele stadsfestival Zinderende Stilte in
Mechelen. Zindering is het vijidaagse festival waar in elf concerten en twee films
verschillende aspecten van stilte aan bod komen. Zindering loopt van 2 tot en met 13
december in Mechelen.

» Op vrijdag 10 december (om 19.00u) is Virginie Platteau een van de praatgasten van YRT-
cultuurjournalist en stilteliefhebber Kristien Benneure. CC Mechslen is dan de locatie
voor de boskvoorstelling van "Over Stilte’ van David le Breton

28/10/2021 Virginie Platteau over "Hoe luidt de stilfe"”
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+b Tegenwoordig hoort haast overal een soundtrack
bij. Oortjes, koptelefoon, de radio of tv aanzetten is
voor veel mensen hun default modus geworden. Je
doet het zonder nadenken, zelfs zonder echt te
luisteren. Onze huidige levensstijl lijkt wat op een
trechter waarmee we ons als foie gras-ganzen laten
volgieten met geluiden, tonen en signalen, woorden,
muziek en informatie. Het is te veel, het lawaai komt
je de oren uit.
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Mechelen
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Sssst.... Mechelen Feest in Zinderende Stilte

Mechelen - Feesten in stilte ... Het lijkt op het eerste gezicht een contradictie. Toch is
‘Zinderende Stilte’ het nieuwe thema van Mechelen Feest voor het komende jaar. "We
gaan het komende jaar spelen met de volumeknop van de stad”, zegt Kristof Calvo (Vid-
Groen-M+), voorzitter van Mechelen Feest. Curatoren Jelle Dierickx en Virginie Platteau
zorgen voor een eigenzinnige invulling van dat thema.

Ward Bosmans 0 ° o
Donderdag 28 oktober 2021 om 15:36

De aftrap van het themajaar Zinderende Stilte wordt nu zondag 31 oktober gegeven, niet
toevallig de Dag van de Stilte. In het Predikheren delen kunstenzars uit verschillende

disciplines hun interpretatie van stilte, Een
van de meest apmerkelijke is wellicht de
MNederlandse kunstenaar Mick Steur. Zijn
installaties met opeengestapelde stenen
staan in schril contrast met het snelle tempo
waar we vandaag allemaal in leven. Door zijn
vaardigheid en infense focus slaagt hij enin
om de toeschouwers te verbinden met de
materiéle, fysieke wereld,

Het thema ‘Zinderende Stilte” komt een heel
Jaar terug in diverse activiteiten en
avenementen in Mechelen. Daarnaast zijn er
twee specifieke festivals rond het thema. Van 9 tot 13 december is er ‘Zindering’, een
vijfdaags festival rond de klank van de stilte. In elf concerten en twee films komen
verschillende aspecten van stilte zanbed. Van de meditatieve muziek van de populaire Arvo
Part tot slzapliedjes voor een Filipijnse drazk en van Armeense miniaturen tot het glosiende
trillen van vrouwenstemmen uit Iran.

Sjel

In het voorjaar vindt van 18 tot 20 februari een themaweskend over stilte en gezondheid
plaats. Op 20 februar zijn Danny Ronaldo en comedian Wim Helsen de blikvangers in de pas
gerestaureerde Begijnhofkerk. In maart staat er een minifestival voor stilte in de film op het
programma.

lets om naar uit te kijken is de installatie Sjel. Sjel is een kubus van reflecterend glas, die
daardoor opgaat in de omgeving. In het voorjaar wordt Sjel in de natuurgebieden rond
Mechelen geplaatst. Mensen kunnen er binnen stappen en er individuesl naar muziek van
onder andere Wannes Capelle, Wim Mertens of Chantal Acda luisteren met een koptelefoon.



Cultuurpartners

Het programma van Zinderende Stilte is grotendeels opgebouwd in samenwerking met

Mechelse cultuurpartners. "Door samen te
werken, brengen we het thema naar zo veel
mogelijk Mechelaars en bezoekers. Het
programma dat Jelle Dierick en Virginie
Platteau samenstelden, is er één waarin veel
ruimte is om elkaar opnieuw te entmoeten in
alle rust. Zelfs tijdens Maanrock duikt
Zinderende Stilte op een verrassende manier

op”, belooft Knstof Calvo.

Curator Virginie Platteau beseft dat mensen graag weer samen willen zijn en het bruisende
van de stad willen ervaren. "Maar tegelijkertijd hebben velen van ons ervan gencten toen het
tijdens de coronaperiode wat rustiger en stiller was in de stad. Dat gevoel willen we nu
terugbrengen, mét de nodige zindering erbij. De stad zal bruisen, maar met ruimte voor rust

en vertraging.”

Volgens curator Jelle Dierickx is dat pracies wat we nodig hebben. "Hoe stilte en luwte in de
stad aanwezig kunnen zijn, wordt in de toekomst steeds belangrjker. Maar ons programma
is gemaakt voor het grote publiek. Zelfs voor wie niet van stilte houdt.”

Alle activiteiten vind je niet alleen op de website terug, maar ook in de stiltekalender dit te
koop is in de Mechelse boekhandels. Daarin staan ook inspirerende citaten van onder andere
Herman de Coninck, Venus Williams en Charlotte Adigéry.

www.zinderende

stilte.be

Sssst.... Mechelen Feest
in Zinderende Stilte

MECHELEN

Feesten in stilte ... Het lijkt
op het eerste gezicht een
contradictie. Toch is Zinde-
rende Stilte het nieuwe
thema van Mechelen Feest
voor het komende jaar.

~

De aftrap van het themajaar
Zinderende Stilte wordt nu
zondag gegeven, niet toevallig
de Dag van de Stilte. In het
Predikheren delen kunste-
naars ‘uit verschillende disci-
plines hun interpretatie van
stilte.

Het thema komt een heel jaar
terug in diverse activiteiten en
evenementen in Mechelen.
Daarnaast zijn er twee speci-
fieke festivals. Van 9 tot 13 de-

JELLE DIERICKX

CURATOR ZINDERENDE STILTE
foonnsasrnsiseisnaa]

“Ons programma is
gemaakt voor het
grote publiek. Zelfs
voor wie niet van
stilte houdt”

cember is er Zindering, een
vijfdaags festival rond de klank
van de stilte. In elf concerten
en twee films komen verschil-
lende aspecten van stilte aan-
bod.

In het voorjaar vindt van 18
tot 20 februari een thema-

weekend over stilte en gezond-

!
&

heid plaats. Op 20 februari zijn
Danny Ronaldo en comedian
Wim Helsen de blikvangers in
de pas gerestaureerde Begijn-
hofkerk. In maart staat er een
minifestival voor stilte in de
film op het programma.

Tets om naar uit te kijken, is

-Cmaton Virginie Platteau en ell Dieric zijn Klaar voor de aftrap van zond.

de installatie Sjel. Dat is een
kubus van reflecterend glas,
die opgaat in de omgeving. In
het voorjaar wordt Sjel in de
natuurgebieden rond Meche-
len geplaatst. Mensen kunnen
er binnenstappen en er naar
muziek van Wannes Capelle,

| Wim Mertens of Chantal Acda

luisteren met een koptelefoon.

Curator Virginie Platteau be-
seft dat mensen graag weer sa-
men willen zijn en het bruisen-
de van de stad willen ervaren.
“Maar tegelijkertijd hebben ve-
len van ons ervan genoten toen
het tijdens de coronaperiode
wat rustiger en stiller was in de
stad. Dat gevoel willen we nu
terugbrengen, met de nodige
zindering erbij. De stad zal
bruisen, maar met ruimte voor
rust en vertraging.”

Volgens curator Jelle Dier-
ickx is dat precies wat we no-
dig hebben. “Hoe stilte en luw-
te in de stad aanwezig kunnen
zijn, wordt steeds belangrijker.
Maar ons programma is ge-
maakt voor het grote publiek.
Zelfs voor wie niet van stilte
houdt.” (waho)

www.mechelen.be/zinderende-stilte
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Mechelen Feest Kiest stilte als
jaarthema: “Zelfs voor wie niet van
stilte houdt”

[TE5T5ET Destilte brengen in al haar vormen en toonaarden. Datis de
doelstelling van ‘Zinderende Stilte’, het nieuwe themajaar van
Mechelen Feest. Op de kalender soms een goedgevuld programima, dan
weer bewust leeg gelaten viakken.

Wannes Vansina 28-10-21, 15:17

Stilte is niet meteen een voor de hand liggend thema voor een organisator van
kerstmarkien en festivals. “We kozen heel bewust voor het thema”, zegt
voorzitter Kristof Calvo. “Ondanks corona en net omwille van corona. Mensen
willen opnieuw feesten en samen zijn, maar hopen ook om de stilte en rust die
Ze door corona soms vonden niet kwijt te geraken. Tijdens Zinderende Stilte zal
regelmatig blijken dat die twee elkaar niet hoeven uit te sluiten en zelfs
aanvullen.”

Curatoren Virginie Platteau en Jelle Dierickx verdiepen zich al jaren in het
thema stilte. “Stilte is veel meer dan het ontbreken van geluid of mensen het
Zzwijgen opleggen”, zegt Platteau. “Het is ook een soort lege plek waar
ontmoeting tot stand kan komen. Waar mensen terug tot elkaar kunnen
komen.”



Curator Jelle Dierickx vult aan: “Hoe stilte en luwte in een stad aanwezig
kunnen zijn, wordt in de toekomst immers almaar belangrijker. Voor iedereen.
Daarom zorgen we er ook voor dat Zinderende Stilte echt voor elk wat wils
wordt. Zelfs voor wie niet van stilte houdt.”

Maanrock

De aftrap van Zinderende Stilte wordt zondag gegeven op de Dag van de Stilte.
Kunstenaars uit verschillende disciplines delen dan in Het Predikheren hun
interpretatie van stilte met Mechelaars en bezoekers

Wan 9 tot en met 13 december volgt ‘Zindering’, een vijidaags muziekfestival
met elf concerten en twee films. Van meditatieve muziek van Arvo Part tot
slaapliedjes voor een Filipijnse draak. Van Armeense miniaturen tot het
gloeiende trillen van vrouwenstemmen uit [ran.

In februari volgt een themaweekend over stilte en gezondheid, in maart een
minifestival voor stilte in film_ In het voorjaar komt er dan weer een installatie
Sjel (een kubus van reflecterend glas) in de natuurgebieden rond Mechelen.

“Er volgt nog veel meer in 2022", belooft Calvo. “Zelfs tijdens Maanrock zal
Zinderende Stilte op een verrassende manier opduiken. Cok bij andere
evenementen van Mechelen Feest krijgt het themajaar een plek.”

Kalender

Wanaf 30 oktober is een stiltekalender te koop bij UiT in Mechelen en de
boekhandels met onder meer inspirerende citaten van dichters als Herman de
Coninck en Judith Herzberg, maar net zo goed van Venus Williams en
Charlotte Adigery. Ze worden afgewisseld met onverwachie beelden, fijne
weetjes en zo nu en dan zelfs verwijzingen naar het nodige lawaai.

Meer info. www Zinderendestilte be.
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Feest in Zinderende Stilte
-

Feesten in stilte ... Het lijkt op het
eerste gezicht een contradictie.
Toch is ‘Zinderende Stilte’ het
nieuwe thema van Mechelen
Feest voor het komende jaar. “We
gaan het komende jaar spelen
met de volumeknop van de stad”,
zegt Kristof Calvo (Vid-Groen-
M+), voorzitter van Mechelen
“Feest. Curatoren Jelle Dierickx en
Virginie Platteau zorgen voor een
eigenzinnige invulling.

De aftrap van het themajaar Zin-
derende Stilte wordt nu zondag
31 oktober gegeven, niet toevallig
de Dag van de Stilte. In het Pre-
dikheren delen kunstenaars uit
verschillende disciplines hun in-
terpretatie van stilte, :

Het thema komt een heel jaar te-
rug in diverse activiteiten en eve-
nementen in Mechelen. Daar-
naast zijn er twee specifieke festi-
vals rond het thema. Van 9 tot 13
december is er ‘Zindering’, een

vijfdaags festival rond de klank -

van de stilte. In elf concerten en
twee films komen verschillende
aspecten van stilte aanbod.

Sjel

In het voorjaar vindt van 18 tot
20 februari een themaweekend
over stilte en gezondheid plaats.
Dan zijn Danny Ronaldo en come-
dian Wim Helsen de blikvangers
in de pas gerestaureerde Begijn-
hofkerk. In maart staat een mini-
festival voor stilte in de film op
het programma.

lets om naar uit te kijken is de in-
stallatie Sjel, een kubus van re-
flecterend glas die opgaat in de

omgeving. In het voorjaar wordt

Curatoren Virginie Platteau en
Jelle Dierickx. rororr

Sjel in de natuurgebieden rond
Mechelen geplaatst. Mensen kun-
nen er binnen stappen en er indi-
vidueel naar muziek van onder
andere Wannes Capelle, Wim
Mertens of Chantal Acda luiste-
ren met een koptelefoon.

‘Het programma van Zinderende’
Stilte is grotendeels opgebouwd
in samenwerking met Mechelse
cultuurpartners. Curator Virginie
Platteau beseft dat mensen graag
weer samen willen zijn en het
bruisende van de stad willen er-
varen. “Maar tegelijkertijd heb-
ben velen van ons ervan genoten
toen het tijdens de coronaperiode
wat rustiger en stiller was in de
stad. Dat gevoel willen we nu te-
rugbrengen, mét de nodige zinde-
ring erbij. De stad zal bruisen,
maar met ruimte voor rust en ver-
traging.” ,

Volgens curator Jelle Dierickx is
dat precies wat we nodig hebben.
“Ons programma is gemaakt voor
het grote publiek. Zelfs voor wie
niet van stilte houdt.” (wabe)
® www.zinderendestilte.be



Stokman & Vos ‘Ta Ta Ta Taa’

Zaventem: CC De Factorij | Woensdag 17 november 2021

o door: VIVIANE REDANT — 19 november 2021 iz Recensies, Evenementen 0

{Q Deel dit artikel via Whatsapp

De klassiek geschoolde sopranen Astrid Stokman en Liesbeth Devos blijven onverdroten aan de

weg timmeren met flair geassisteerd door accordeonist Stijn Bettens. Hun reputatie van
bestaande werken omsmeden voor een breder publiek en klassieke muziek behapbaar maken
voor eenieder staat ook in dit concert centraal.

Klassieke muziek met een twist

Vorig jaar werd de 250== geboortedag van Beethoven wereldwijd gevierd. Beide dames, in
samenwerking met het festival van Vlaanderen Mechelen, lieten zich niet onbetuigd en stoomden
een programma klaar dat een quasi onbekende kant van Beethoven belicht.

Ze kozen niet voor het getormenteerde dove genie, maar wel voor het jonge gepassioneerde
kunstenaarschap. Het zwaarmoedige dat men op zijn persoon gekleefd heeft was zeker niet van
toepassing in de beginjaren van zijn werk als componist. Beethoven werd pas doof op latere
leeftijd. Daarvoor was hij een normale gezonde man met een amoureuze ziel die van het leven
hield. De verliefdheden kwamen en gingen. Dan weer was hij verliefd op mooie aristocratische
dames, of was hij verwikkeld in relaties met getrouwde vrouwen. Hij was een lustige caféganger

en een echte dierenvriend. Hij hield van Spielerei.

In een zotte bui schreef hij muziek over alledaagse dingen. Een stilistische duizendpoot. Dankzij
Beethovens enorme artistieke nalatenschap was er keuze te over om een pittig programma
samen te stellen. Gefundenes Fressen voor twee jonge volbloed sopranen en een kei van een
instrumentalist.



Terug aanknopen bij het normale

Door het coranavirus verliep het Beethovenjaar in mineur. Veel geplande concerten werden
gecanceld wegens je-weet-wel! Het virus blijft weerbarstig ons gewone levensritme onderuit
halen. Stokman & Vos laten zich echter niet kisten en zijn op tournee met hun mini-concert. In het
licht van de aanslepende coronapandemie straalt dit programma onverzetielijkheid en warmte
uit. Het is een ware endorfine-injectie.

Stokman & Vos brengen uitbundige, frivole en serene miniatuurlandschappen. Heel het oeuvre
van Beethoven in een notendop: symfonieén worden aangeroerd, de opera Fidelio en tal van
liederen komen aan bod. De begintonen van zijn 5% symfonie Ta ia ta taa... krijgen een vocale
inkleuring en ook de negende met ‘Ode an die Freude’ mocht niet ontbreken. Verder horen we ook
‘Het Vlooienlied’ en ‘Elegie voor de dood van een poedel’, minder bekende pareltjes van het genie.
Natuurlijk ontbreekt ook ‘Elise’ niet, de mooie dame waarvoor Beethoven een van zijn mooiste
liederen schreef.

De stemmen resoneren, trillen met elkaar in perfecte close harmonie. De solopartijen worden met
expressiviteit en heldere frasering verklankt. Muziek is geen keurslijf, men kan er zich in uitleven.
Er zitten ook liedjes — oorwurmen — in van nu, onder andere van Samantha, Clouseau, Benny
MNeyman, Louis Neefs, Liliane St.-Pierre, VOF de Kunst... Ze krijgen een muzikale upgrade. Hun
muzikale discours getuigt van een intelligente en spitsvondige opbouw.

Het geheel klikt naadloos in elkaar. Als rode draad in het programma worden er tussen de
liederen door smeuige wist-je-datjes opgedist over Beethovens leven. Het trio maakt er een fijne
beleving van met klassieke en hedendaagse composities, wat gossip in chit-chat stijl aan elkaar
gepraat. Hun grote troeven zijn in de eerste plaats vakmanschap, stem- en instrumentbeheersing
met daarnaast joie de vivre in een cocktail van subtiele, absurde humor en een aanstekelijke
vitaliteit.

Goedgeluimd zorgen ze een uur lang voor muzikale ambiance. Het geheel is lichtvoetig en speels
met een hoek af. Een voorstelling waar je blij van wordt en opgeladen weer naar buiten stapt.

Informatie

WAT: Ta ia fa taga! — Stokman & Vos

WANNEER: woensdag 17 november 2021, 15:00

WAAR: CC De Factorij — Theaterzaal, Willem Lambertstraat 10a, 1930 Zaventem.

WIE: Astrid Stockman [sopraan], Liesbeth Devos [sopraan), Stijn Bettens [accordeon]



Nieuw festival Zindering stelt
programina voor

Festival van Vlaanderen Mechelen/Lunalia heeft het
programma voorgesteld van Zindering, een festival dat van 9 tot 13
december de klank van de stilte centraal stelt.

In elf concerten, twee films en een boekpresentatie laat het festival op diverse
locaties in Mechelen verschillende aspecten van stilte aan bod komen. Op het
programma onder meer muzikanten uit [ran en Armenié€ die in hun thuisland
hartverscheurende stiltes trachten te doorbreken.



Zo trok Akhtamar Quartet afgelopen zomer op tournee doorheen het getroffen
Zuiden van Armeni€ om daar opnieuw broodnodige muziek te brengen. Golnar
Shahyar komt dan weer met haar trio uit Iran. Ze was een van de
hoofdrolspelers van de documentaire ‘The Female Voice of Iran’, over
Zangeressen die willen dat hun stemmen gehoord worden.

Verder op het programma van Zindering staan onder meer Casco Phil, Pak Yan
Lau, Dirk Roofthooft, Ester Venrooy, Heleen Van Haegenborgh, Tsubasa Hori,
Fnussjen en vele anderen. Bekijk het complete programma

op zinderingfestival.be.

Lees ook:

Mechelen Feest kiest sfilte als jaarthema: *Zelfs voor wie niet van stilte houdt”

@ Trailler ZINDERING
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# WAT TE DOEN

Vier de klank van de stilte tijdens het vijfdaagse
festival ZINDERING

Wat te doen | November 22,2021

ZINDERING

Len festival rond de klank van stilte

LFES

Van g tot-13 december 2021 ;
www.zinderingfestival.be — :

“De klank van de stilte™. Het klinkt als een oxymoron, maar toch gaat het hier om het thema van een nieuw
festival: ZINDERING, een organisatie van het Festival van Vlaanderen Mechelen/Lunalia in het kader van
Zinderende Stilte. Het wordt georganiseerd in samenwerking met Mechelen Feest, Kunstencentrum nona,
Cultuurcentrum Mechelen, DE MAAN, Pastorale Ploeg O.LV. o/d Dijle, het Filmhuis, Waerbeke en Klara. Tijdens dit
vijffdaagse festival, van 9 tot en met 13 december, zindert de klank van stilte in Mechelen. De bedoeling? Om

aan te tonen dat ook stilte kan zinderen en rust kan bruisen.



Tijdens elf prachtige concerten, twee interessante films en een boekpresentatie komen verschillende aspecten
van stilte aan bod. Van meditatieve muziek van Arvo Part tot slaapliedjes voor een Filipijnse draak. Met o.a.
internationale muzikanten uit Iran en Armenié wiens stemmen in hun thuisland de stiltes net trachten te

doorbreken.

Het hele programma ziet er ongelofelijk interessant uit, maar er zijn toch een paar dingen die er voor mij écht
tussenuit springen. Zo kan je op donderdag 9 december om 18u en 1%u30 genieten van de
monumentverlichting op de gewelven van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, in combinatie met een

zinderende muzikale begeleiding door sopraan Dorine Mortelmans en Peter Van De Velde op het orgel.

Op zondag 12 december kan je genieten van het allereerste Mechelse concert van het Armeense akhtamar
Duartet. Het kwartet trad al op in tal van prestigieuze concertzalen in Europa, maar maakt er een punt van om ook
in scholen, ziekenhuizen, psychiatrische instituten of woonkamers op te treden. Ze putten hun inspiratie uit

Armeense legendes en spelen als het ware opera zonder woorden.

Op maandag 13 december kan je dan weer The Female Voice of Iran ontdekken, een ontroerende documentaire

over zangeressen in Iran en hun diepste wens: dat hun stemmen gehoord worden. Tijdens de documentaire maak
je kennis met sterke karakters én zinderende stemmen. Wil je die zinderende stem van één van de protagonistes

van de documentaire liefst ook live ervaren? Zorg dan dat je op tijd je ticket bestelt voor het Golnar & Mahan Trio in

Mechelen. Ze sluiten ZINDERING feestelijk af, met vrolijk hedendaagse jazz, costerse en West-Afrikaanse folk,
polyritmische grooves en Afro-Cubaanse en Europese kamermuziek. Oftewel: een klepper van een afsluiter die

nog lang zal nazinderen.

Zoals je al ziet bij deze kleine greep uit het aanbod: ZINDERING is als festival niet kort samen te vatten. Wie dus
graag nog méer te weten komt over deze vijfdaagse ode aan de klank van de stilte, kan voor meer info & tickets

terecht op zinderingfestival.be .

Ik ben alvast énorm benieuwd naar de documentaire The Female Voice of Iran. En jij?
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Zindering Festival blijft doorgaan !!

# ByRedactie ® decemberd, 2021

ZINDERING

Len Jestival rond de klank van stilte
Van g tot 13 december 2021
Wzmdenng? stival.be "

Eom crgarmatin van Fostad v Visanderen Medhe'en inhot hader var Sndeende Stilte d ﬂ

ZINDERING Festival blijft doorgaan onder de huidige regels

ZINDERING, het festival rond de klank van stilte, blijft doorgaan met Covid Safe
Ticket en mondmasker. Alle Zindering voorstellingen zijn met minder dan 200
personen binnen en mogen blijven doorgaan onder de huidige regels: met
coronapas en mondmasker en een zittend publiek. Zo blijven wij de muzikanten
steunen. Het festival is een veilige plaats om van zinderende muziek te genieten
in Mechelen.

K.om mee zinderen met Heleen Van Haegenborgh, Esther Venrooy, Pak Yan Lau,
Kim Van den Brempt, Dorine Mortelmans, Virginie Platteau, Guy Vandromme, Dirk
Roofthooft. Maja Jantar, Yalda Yazdani. Fnussjen, Casco Phil, Akhtamar Quartet,
het Golnar and Mahan Trio, Sien De Smet en Guy Livinston.

Bekijk het complete programma op www.zinderingfestival.be

Tags

FESTIVAL VAN VLAANDEREM, FESTIMAL VAN VLAANDEREN MECHELEN/KEMPEN, ZINDERIMNG
FESTIVAL



ZINDERING

Len festival rond de klank van stilte
Nan g tot 13 december 2021

Ondanks nieuwe maatregelen kan
festival Zindering blijven doorgaan

Zindering, het festival rond de klank van stilte, kan gewoon
blijven doorgaan. Dat maakt de organisatie bekend.

Van Der Zeypen 05-12-21, 10:10 Laatste update: 05-12-21_ 1358

Afgelopen vrijdag maakte de overheid bekend dat voor publicke evenementen
het maximumaantal bezoekers vanaf maandag 6 december herleid moet
worden naar 200. Voor het festival is dat geen probleem. *Alle Zindering
voorstellingen zijn met minder dan 200 personen en mogen dus gewoon blijven
doorgaan onder de huidige regels”, klinkt het.

[y}
o0

Mondmaskers en een coronapas blijven wel nog verplicht. “Het festival is dus
een veilige plaats om van zinderende muziek te genieten in Mechelen®, besluit
de organisatie. "Op deze manier blijven wij de muzikanten ook steunen.” Het
festival start op donderdag 9 december en loopt tot maandag 13 december. Het
volledige programma kan je bekijken op zinderfestival.be.
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Heleen Van Haegenborgh en de
muzikaliteit van het getal Pi

® By Wynold Verwei] ® decemberf, 2021

Heleen Van Haegenborgh is componist, pianist, improvisator en performer. Zij
laat zich niet vangen in specifieke disciplines of muziekgenres. Zij werkt samen
met beeldende kunstenaars, theater- en filmmakers. Voor ZINDERING, festival in
het kader van zinderende stilte dat deze week van start gaat in Mechelen,
compeoneerde zij Squaring the Circle voor vier slagwerkers en elektronika, met
als inspiratiebron de tekeningenreeks Pi van Johan De Wilde.

Hoe komt een pignist terecht bij slagwerk?

Van Haegenborgh: "Ik vind dat eigenlijk een zeer logische ontwikkeling. Als pianist
gebruikte ik vask de binnenkant van de piano en de link naar slagwerk is snel
geleqgd als je weet dat ik ooit ben begonnen met de prepared piano stukken van
John Cage. Daarin verbouwt hij de piano echt tot slagwerkinstrument door
schroeven, rubbers en punaises tussen de snaren te steken en zo de klank te
transformeren. Ik ben relatief snel weg gegaan van die preparaties omdat die
enorm sterk aan Cage's klankenwereld vasthangen. De klankenwereld van George
Crumb lag me bijvoorbeeld veel meer en vooral dsardoor ben ik op zoek gegaan
naar technieken die meer aansloten bij mijn eigen esthetiek. Inside technieken
die echt op een muzikale manier kunnen gecombineerd worden met materizal op
de toetsen. lk zag de piano niet echt vanuit een pianistiek cogpunt maar vooral als
een middel om iets te vertellen. De inside piano klankenwereld is rijk maar met
slagwerk zijn de mogelijkheden echt oneindig.”



U heeft iets met nylondraod.

“Ja, mijn favoriete preparatie is nylondraad. Afhankelijk van hoe je ze gebruikt kan
je enorm veel verschillende klankkleuren creéren. Wanneer je de draden fussen de
snaren vlecht heb je beide handen nodig om de horizontale strijkbeweging te
maken. Maar je kunt ze ook vastmaken met een knoopje aan de snaren en dan
bespeel je ze door te trekken of te wrijven over de draden. De kleur is dan helemaal
anders, Met het knoopje krijg je een hele fragiele klankwereld, zonder knoopje is
de toon voller en kan je op zoek gaan naar de verschillende harmonieén. Je trekt
als het ware de klank uit piano. Ik blijf elke keer verwonderd hoe mooi dat klinkt en
het raakt me om te zien als ik die verwondering ook opmerk bij mijnleerlingen als
ik dit soort technieken introduceer. ”

Uitvinders

‘De keuze voor slagwerk sluit voor mij op een heel natuurlijke manier aan bij de
binnenkant van de piano, dus dat voelt vertrouwd.

Ik heb ontzettend veel respect voor slagwerkers omdat ze elke keer de (nisuwe)
logica van een partituur tot zich moeten nemen. Andere muzikanten kunnen erop
vertrouwen dat de sol altijd op de tweede lijn van de notenbalk zal liggen maar bij
slagwerk is dat niet zo. Elk stuk is anders genoteerd en elke componist heeft zijn
eigen notatie-logica. Ook moet er telkens een nisuwe choreografie bedacht
worden voor de steeds wisselende instrumenten en bij momenten moet het bijna
onmaogelijke klaargespeeld worden. Slagwerkers zijn uitvinders, In eenvan mijn
recente stukken had ik gevraagd om met een metalen voorwerp op de cimbaal te
krassen maar er was heel weinig tijd tussen de andere slagen door. Wat doet hij
dan? Hij plakt een muntje met tape vast aan een vingernagel, zodanig dat hij dat
toch geklaard kan krijgen. En dat heb ik al vaak gemerkt bij slagwerkers, ze vinden
het leuk om nieuwe dingen uit te vinden om dingen te doen lukken. Dus ik vind dat
wel een apart ras.”

Wat is U biigebleven uit uw studis compaositis?

“Ik heb het voordeel gehad om 10 jaar gewoon intuitief te experimenteren op piano
en mij stap voor stap in te beelden welke klankwereld ik wou maken. Later ben ik
dan compositie gaan studeren om meer onderbouwd te leren schrijven. Het
belangrijkste dat ik toen voor mijzelf geconcludeerd heb, is dat een
compositietechniek niet samenvalt met esthetiek,

Dus ik gebruik veel verschillende compositietechnieken -contrapunt, harmonie,
seriéle, spectrale, conceptuele, traditionele en Messiaen technieken- dwars door
elkaar om te zeggen wat ik wil. De bijdrage van mijn docent Peter Swinnen was
vooral dat hij mij niet geduwd heeft in de ene of andere richting en me alle vrijheid
gaf. Peter is een heel enthousiast en heel intelligent persoon en stelde me vooral
de juiste vragen.  Hij was mijn klankbord en ik voelde me goed in het Brusselse
conservatorium omdat de docenten niet vanuit hun ego werkten maar vanuit hun
enthousiasme om dingen over te brengen. De meeste docenten waren heel erg
toegewijd en gepassioneerd om hun studenten echt iets te leren. Cruciaal om een
goede leraar te zijn.”



U bent ook octief met improvisatie, hoewel U doar ambivalent tegenover staat.

“Improvisatie is een rode draad in mijn leven maar eerder als randactiviteit. Ik ben
erin geworpen door Wim Wabbes -toen programmator van Vooruit- die me op
improvisatie avonturen stuurde naar Istanbul, Peking en Polen. Hier in Belgié
improviseer ik vooral met enkele mensen uit andere muziekstromingen wiens
klankenwereld me aanspreekt. Bij Tsubasa Hori is dat de traditionele Japanse
muziek, bij Christian Mendoza was dat de jazz en bij Esther Venrooy de
elektronische muziek. |k heb intussen wel wat ervaring met improvisatie, maar ik
neem dazar toch een dubbele houding over in. Ik vind het telkens  zeer boeiend en
leerrijk om terug te koppelen naar de essentie van onmiddellijke communicatie
met het publiek. Het leuke aan improvisatie is de vrijheid die soms ontbreekt bij
gecomponeerde muziek. Maar anderzijds kan dat ook soms tot een
vrijblijvendheid leiden waar dat ik dan van wegloop. Improvisatie om de
improvisatie behoort niet tot mijn praktijk. Ik hou van een vaste structuur met
losse elementen. |k besef intussen ook dat het voor mij eigenlijk nooit de
bedoeling is dat de samenwerking louter als improvisatie blijft bestaan. Wel dat
het evolueert naar een project dat samenhangt en uiteindelijk in een compositie
uitmondt. En zolang dat einddoel niet is bereikt, blijf ik zitten met een onvervuld
gevoel.”

Komt die gecontroleerde vrijheid ook terug in uw compositie over het getal Pi?

“In al mijn composities staat de strijd om een gevoel van vrijheid, naturelle en
directheid centraal. |k wil niet dat mijn stukken rigide klinken, ze moeten in
contact met de realiteit staan. In het stuk Squaring the Circle voor 4 slagwerkers
zit dat ook. |k gebruik weliswaar het getal Pi maar op gezette momenten is een of
meerdere partijen vrij om dat losse te creéren.

Er wordt wel gezegd dat het belong van het getal Pi erin bestoat dot oneindigheid
binnen handbereik komt. Wat kan een kunstenaar daarmee?

“Piis een sleutelwerk van kunstenaar Johan De Wilde en eigendom van het SMAK.
Het is een eindeloze reeks tekeningen en elke nieuws tekening bevat een nisuwe
reeks na de komma. Gezien onze gemeenschappelijke fascinatie voor
oneindigheid heeft Johan mij een schilderijtje cadeau gedaan en bedank ik hem
daarvoor met dit muzikale antwoord Squaring the Circle. Het chaotische en de
onvoorspelbaarheid van Pi heb ik muzikaal vrij naar ruis vertaald wat dan weer
grenst aan stilte. Ziedaar mijn compositie voor het stiltefestival Zindering.

De grootste vitdaging was hoe ik dat toch wel dwingende systeem van Pi naar mijn
hand kon zetten. Het begon met een klankverbeelding en dan de vraag: Hoe kan ik
die bereiken, gebruik makend van technieken gebaseerd op Pi?

Eerst envooral is er de titel van mijn werk als insteek: Squaring the Circle. Omdat
de kwadratuur van de cirkel niet bestaat en Pi daarvan de oorzask is was het een
eerste uitdaging om dat idee van vechtende vierkanten en cirkels vorm te geven.
Dat komt in verschillende gedaantes voor.

Ik ben niet de componist die een monochroom stuk van een uur schrijft gebaseerd
op een enkele techniek, Dus voor een tweede benadering heb ik een deel van de
getallenreeks gebruikt om de grote structuur te bepalen 3589733 (in totaal een
stuk van 44 minuten). Mog een andere manier om Pi naar mijn hand te zetten en
onvoorspelbaarheid te creéren was door elk getal eenritmische waarde te geven
en zo de ritmische structuur te bepalen. Elders is er een canon van cirkels te
horen en op nog andere plaatsen hoor je harmonische of melodische vierkanten.
Visueel is er ook een link met het verticale aspect van Johan's werk door de keuze
van een set buiskliokken per speler en een verwijzing naar de titel door het grote
aantal ronde instrumenten op podium zoals 2 pauken, 2 bas drums, 8 gongen,
cimbalen etc.”.



Dat klinkt heel gestructureerd. Woar is de vrijheid gebleven?

“Ik kan zeggen dat Fi achteraf gezien veel meer in mijn kraam paste dan verwacht.
Ik heb de getallenreeks vooral gebruikt om onvoorspelbaarheid te creéren. Door
Pi te gebruiken ontstaat vanzelf een gevoel van vrijheid. Soms staat die vrijheid
strak genoteerd, soms iets minder strak tot volledig vrij. Er wordt met clicktrack
gespeeld maar ook daar de uitdaging aan de muzikanten om zich desondanks vrij
te voelen.

Eris ook een bepaalde passage die ik ritmisch volledig volgens pi had uitgewerkt
{een groot decrescendo van verspreide gongslagen opgevuld met stille
metaalklanken van cimbalen en triangel) maar toen we repeteerden klonk dat zo
mathematisch en kunstmatig dat ik heb beslist om de maatstrepen weg te halen
en de ritmes improvisatorisch als suggestie te benaderen. Wat een verschil in de
manier van spelen, hoe geéngageerd. De muziek klonk van binnenuit. Lezende
ogennemen veel ontvankelijkheid in het luisteren weg. Geef musici de vrijheid.
‘Kies zelf je timing, maak je klank af, Ga je niet haasten naar de volgende kiznk,
Meem de tijd en maakt je eigen verhaal "

Ulegt de ba! voor een groot deel in het komp van de muzikanten. Krijgt een
componist wel voldoende tijd om met musici te communiceren?

Ik leg de bal inderdzad in het kamp van de muzikanten maar er is een relatief strak
kader dat de richting bepaalt. Het communiceren vind ik een van de leukste
aspecten bij het componeren. Samen zoeken in die heel detaillistische materie
naar de best mogelijke manier om iets te verklanken. Zij zijn de specialisten met
tonnen ervaring en kunnen mij het best informeren van wat wel enniet kan op hun
instrument.

Maar de repetitietijd is inderdaad vaak heel beperkt. In tegenstelling tot
theatermakers die weken aan een stuk met acteurs en dramaturg werken, hebben
wij maar twee repetities om te repeteren en te checken of de klankvoorstelling
overeenkomt met wat ik me verbeeldde. Componeren is een specifieke joben
helemaal anders dan bij andere kunstenaars. Een beeldend kunstenaar heeft zijn
werk volledig onder controle van begin tot einde. |k ben afhankelijk van de
muzikanten tenzij ik elektronica maak. Dan heb ik alles onder controle en dat is
een zeer comfortabele maar misschien wat eenzijdige positie. Voor Squaring the
Circle zal het een combinatie van beide zijn. Vier muzikanten en elektronica. De
aanwezigheid van muzikanten als vertalers vind ik een zegen want controle blijft
toch maar een illusie. De perceptie van muziek per luisteraar is persoonlijk, en
afhankelijk van referentiekaders, focus en fantasie. ",
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Heleen Van Haegenborgh over
Squaring the Circle

+% Blijf verwonderd!

Deze zaterdag speelt het GAME ensemble op het Zindering Fesitval in Mechelen
een nieuw werk van Heleen Van Haegenborgh. Ze componeerde dit werk speciaal
voor het Zindering Festival, dat dit jaar in het teken van de stilte staat. Inspiratie
vond Heleen Van Haegenborgh in het getal pi en de pi-tekeningen van Johan De
Wilde. Beluister het gesprek over Squaring the Circle in Music Matters op
woensdag 8 december.

Heleen Yan Haegenborgh is een
Vlaamse componiste, pianiste,

improvisator en performer. Wat haar
kenmerkt als componist is hoezeer ze bij
het componeren van een werk rekening
houdt met het publiek waarvoor ze een
werk schrijft. Ze laat zich hierbij niet
afschrikken door de meest
viteenlopende contexten: ze schreef dit
jaar bijvoorbeeld zowel het opgelegd
werk Lamento di Nadima voor de
Musica Antiqua competitie en als

Phoenix voor het Mode Museum in
Antwerpen.

Yan het Zindering Festival kreeg Heleen Van Haegenbergh carte blanche omists te
componeren voor het festival. Ze liet zich voor haar werk Squaring the Circle inspireren op
tekeningen van Johan De Wilde, die ook de visuals voorziet tijdens het concert. Deze
tekeningen, die eigendom zijn van het SMAK, zijn geinspireerd op verschillende
getallenreeksen afkomstig van de cijfers na de komma van het getal pi. Voor Heleen staat
het getal pi en de oneindigheid van pi in haar compositie voor ruis. Hierkij zoekt ze
aansluiting bij het thema van het zinderingfestival: de stilte. Ruis als onvoorspelbaar
gegeven moet optimaal tot uiting komen door het ruis-instrument bij vitstek: slagwerk.

Voor meer info en tickets voor Squaring the Circle kan u hier terecht.



FLUISTERENDE GEWELVEN DIE
BOEKDELEN VERTELDEN - ZINDERING

written by Enopskaya december 10, 2021

Festival Zindering iz net die fijne extra naast Lunalia en Musica Divina die de mensen nodig hadden om door het gemiz van de
voorbije jaren heen te raken. Enkel werd er ditmaal niet vertrokken vanuit klank, maar vanuit de stilte, Tekst en uitleg
daarover konden op dezelide integere wijze als de uitstraling van dit nieuwe concept teruggevonden worden in het bijhorende

ezzay Hoe luidt de stilte? van cultunrfilozofe Virginie Platteau.

Hoe ervaart 2en mens de =tilte, en vooral, welke moois zchitteringen en schakeringen kan die stilte met zich mesbrengen?
Wel, tijdens het openingsconcert in de Mechelse 0.1V, over-de-Dijle-kerk werd bewezen dat het eindejaar zoveel mooier kan
belesfd worden vannit deze denkwijze. Geen jingles en artificiéle lichtvervuiling, maar schemeringen die zich al heel de tijd in
de stad en in onszelf bevinden, Officiee] heet het een meditatieconcert, maar mizschisn zouden we het nog veel beter esn

bevmsztwordingsconcert noemen.



Men hoeft echt niet naar verre streken te reizen om zichzelf terug te vinden — ook al zo'n modeterm. Alles ligt vlak om de hoek,
Muzikanten van bij ons — organist Peter Van de Velde en sopraan Dorine MMortelmans — cregerden sferen en dimensies aan de

hand van de compositie & Domina Nostra voor orgel en stem van de Poolse componist Henryck Gorecki (1933-2010).

De lichten werden gedimd, LMortelmans sprak de aanwezigen rustiz toe met een vertrouwde stem. Gij en ge, spresktaal weet n
wel, maar dan heel mooi gearticuleerd. Ze wees op dingen waar men doorgaans niet bij stilstaat, zoals het gevoel van uw
voeten in uw schoenen. uw rug tegen de stoel of uw handen over mekaar of tegen de stof van uw kleren. De orgelklanken die
volgden waren diep en welden op, net zoals de stem van Mortelmans het deed. Bewust werd laagje per laagje van de belevenis
opgevoerd, twee mensen vulden de gewelven van de kerk, zonder daarbij gebruik t2 mosten maken van technisch hippe
snufjes. En dat allemaal zeer natuurlijk.. Stevige klankclusters van het orgel zorgden voor mooie contrasten met de stem. Geen
special light-effects op de gewelven. Ook dat gzebeurde helemaal vanzelf, dankzij het maanlicht op de glasramen. Golven en
vormen vermengden zich met orgel en stem en vulden de kerk tof in de nok van het dak. Een totaalbelevenis, een zindering in
alle eenvoud. Aan het einde waren twee dingen bijzonder mood. Mortelmans had de onderarmen deels ontbloot. Toen zij de
armen naar beneden sloeg, vatte het licht haar armen, heel svmbolisch. Toeval? Geen idee, gewoon de kers op de taart. Dat het
publiek gewoon blesf zitten, toen achterin de kerk het licht lonkte om de aanwezigen nit te nodigen om naar buiten te gaan,

was dan ook de proef op de som.
We keken naar boven. de gewelven keken tevreden...

https:/ /zinderingfestival.be — gezien op 9/12/2021




Terwijl de zon onder ging, kwam Zindering Festival tot leven. Het festival
begon haar eerste editie op donderdag 9 december in de Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijlekerk te Mechelen. Het openingsconcert van dit kersverse festival
was verassend uniek en verfrissend. Slechts &&n werk stond op het
programma: 0 Domina Nostra(2002) van de Hongaarse componist Henryck
Gorecki. Een toepasselijk werk voor dit meditatie concert aangezien de
ondertitel “Meditaties over Onze Lieve Vrouw van Jasna Gora" is- De kerk was
donker. Enkel het koor en de koorgang waren verlicht. Er hing een mysterieuze
mazr kalme sfeer terwijl het publiek langzaam binnendruppelde. In zlle stilte
nam sopraan Dorine Mortelmans haar plaats in achter een micro. De
beschrijving "meditatie concert” mag in dit geval zeker letterlijk
geinterpreteerd worden. Mortelmans begon het concert met een geleide
meditatie. Wij die in het donker gehuld waren volgden haar instructies.
Wanneer we ons ten volle in het hier en nu bevonden, klonken de eerste noten
van het orgel. Een
pedaalnoot vanuit een
laag register van het orgel
kwam tot leven. De klank
ontrolde zich in de kerk en
vulde de ruimte. De
gewelven resoneerden
mee. Terwijl Van de Velde
het orgel bespeelde,
verplaatste Mortelmans

© Senne Van Loock

zich van achter de micro
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snellere middendeel werden de twe
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= WAT: Fluistere welven Openingsconcert Zindering Festival, Festival
van Vlaanderen Mechelen

= WANMNEER: 8 december 2
= WAAR: Onze-Lieve-\ro

»  WIE: Dorine Mortelmans [sop




ZINTUIGLIJKE ZINDERING MET AKHTAMAR

written by Knopskaya Jacamber 13, 2021

Foto & Allidoor Delafaille

Op de vierde dag van het Zindering-festival, onderdeel van Festival van Viaanderen Mechelen. werd weer duidelijk hoevesl
men kan ervaren puur vanuit de stilte. Het ochtendconcert werd gebracht door het Akhtamar ensemble, dat het publiek een

mix van emaoties en beelden listen ervaren, opwellend vanuit de mist van de Kaukasus.

Van bij het begin in 2014 was het voor het enzemble duidelijk dat zij zich wilden richten op muziek van Armeense oorsprong.
Armeenze muziek klinkt niet enkel virtuoos, warm en vol. Er schuilen de zigl en geschiedenis achter van een volk, een traditie.
een lijden, een beleven en een enorm doorzettingsvermogen. Als muzikant biedt dit honderden mogelijkheden. Centraal staat
componist Komitas, die de volledize Kankazus haast als murikaal etnoloog in kaart bracht. Zijn miniaturen vormen de basis

van wat Akhtamar wil overbrengen.

Onmacht, vertwijfeling en passie

Om in de sfeer te komen, werd gekozen voor het eerste strijklwartet van de Tzjechische componist Leos Janacek (1854-1028),
de Kreutzer Sonate. Eigenlijk was deze sonate geen rechtstreeks antwoord op de Kreutzer Sonate van Beethoven. maar op het
literaire werk dat Tolstoj zchreef rond diens sonate. In zijn novelle, De Vioolsonate nr. g wif 1803, wordt de Kreufzer Sonate —
ooit door Beethoven geschreven voor zijn vriend Kreutzer, die het omwille van de complexiteit nist wilde nitvoeren — een
voorwerp van sensualiteit. verleiding en jaloezie. De man van een pianiste is razend jaloers op de violist met wis ze de sonate
opvoert. Hij meent er de stem van de verleiding in te horen. De vrouw wordt nitgeput door zijn jaloszie en wardt tenslotte ook
door hem vermoord. Tijdens de vier beweginzen, komen alle zevoelens naar boven, Deze compositie wil zoves]l meer zijn van
een moois melodie, Men hoort vraagtekens, wanhoop, nitputting, spanning, maar ook de vermeende paszsie. Allemaal

zevoelens die vanuit het nistz opborrelen, vanuit de stilte,



Waarneming

Het iz vanuit die zintuiglijke ervaring dat Akhtamar verderging met de miniaturen van Eomitas. voor hun in een bewerking
gegoten door de Armesnse componist Azlamazyan. De thema’s gaan van wolken over liefdesverdriet en verlies. Zowel
gevoelens als beelden worden in muzikale emotie omgezet. Dit alles inspiresrde dz jonge energieks Frans-Portugese
componizte Judith Adler de Oliveira om een vervelg te maken door het schrijven van miniaturen gebazeerd op esuwenoude
Armeensze volksmelodieén. De titel Enluminures verwijst naar een verlucht handschrift, waar miniatuuratbesldingen worden

aan toegevoezd, We mochten de wereldpremiére ervaren.

Wanneer alles doorsijpelt, beseft men hoe krachtiz de geschiedeniz van een volk, de mooie omegeving, maar soms ook pijnlijke
vertwijfeling en conflict, de opvoering oprecht en integer maakt. Vanuit die introverte hoek wordt alle emotie scherp beleefd —
lieflijke landzchappen, afscheid, paszie. Je voelt het op de huid en ziet het voor je ogen.

E=n reizs doorheen esn land van emotiz.
Gezien op 11 december om 21 u. CC Mechelen

https:/ /zinderingfestival.be
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Wie de kwadratuur van de cirkel zoekt kemt vaak uit bij po&zie. Of bij Squaring
the Circle van Heleen Van Haegenborgh, dat afgelopen zaterdag in premiére ging
bij Zindering, het festival rond de klank van stilte in Mechelen- De uitvoering was
in handen van het slagwerkensemble GAME.

Het stuk voor vier slagwerkers en elektronica is geinspireerd op de tekeningreeks

i van Johan De Wilde. Wiskundigen hebben een speciale relatie met dat getal
omdat Pi het begrip oneindighe ::I tastbaar maakt. Mede daarom is ook aandacht
hedendzagse klassiske muziek. Achter de spelers is een immense reproductie van
een van de Pi-werken van Johan de Wilde opgehangen. De verticale veelkleurige

besteed aan het visuele aspect, een niet meer weg te denken hulpstof in
[}

banen vormen een fraai decor voor de vier installaties van zilverkleurige
buisklokken, ook verticaal. Zelfs de aloude rookmachine is van stal gehaald om
visueel te onderstrepen dat het getal Pi niet anders dan op de tast gevat kan
worden.

De compositie begint met een kabbelend, ruisend beekje waarlangs de luisteraar
b=
meteen wordt meegetroond in een onverklaarbare vredigheid. In deze eerste

Li7]

passage oefenen de uitvoerders zich in de cneindigheid van het pianissimo.
Ultrazachte strijkstokken strelen bekkens en de vibrafoon, hier een tikje op een
noutblok. daareen minuscule beweging met knotsen, of een zarzelende streek
angs een metalen plaat. Intussen Iqten de electronics op kousenvoeten lange
tweeklanken binnenschuifelen, en vormt zich een mistige pedaaltoon. Licht en
donker krijgen vorm door een ijle blokfluit en geraspte lage registers van de
buisklokken. Het resultaat is een oneindigheid die desondanks is voorzien van
structurerende elementen, zij het voorzichtig en precies. Voorzichtigheid wordt

EB"Q'?'TE';E Qoor eenwegsiervende gon

precisie door ritmisch gegons van

o I:"J

[



Spanningsboog

De spanningsboog van de compositie krijgt reliéf dankzij een lang fortissimo,
bestaande uit een combinatie van roffels op de Turkse trom en de pauk, scherpe
aanslagen van de gongs. scheurende slijpbeweqgingen op de metalen platen,
woedende roffels op de buisklokken met zo nu en dan een oerkreet vanuit de
elektronica, Deze helse serie explosies en kogelregens heeft, hoe merkwaardig
ook, een organisatorische functie. De cirkel wordt hier uitgedaagd door de
kwadratuur. Het resultaat van dat gevecht is de ingetogenheid die erop
noodzakelijk volgt.

Het slotdeel is een mengeling van zoetgevooisde roffels op de vibrafoon, met
nauwelijks waarneembare strelingen van de gongs, subtiele tikjes met de zijkant
van de hamer op de buisklokken en vage gestes op de randen en zijkanten van de
grote drums. De geluiden gaan langzaam over in het druppelen van een zinken
regenpijp, steeds stiller, steeds langzamer totdat voor ons mensen niets meer
hoorbaar is. Wat blijft is een sterk vermoeden van cneindigheid, van poézie.

WAT: Squaring the Circle voor 4 slagwerkers en elektronica van Heleen Van
Hzegenborgh

WIE: GAME (Aya Suzuki, Anita Cappuccinelli, Lucas Messler, Federico Tramontana)
GEZIEN: 11 december, Kunstencentrum nona, Begijnenstraat 19, Mechelen

BEELD: Johan De Wilde

ORGANISATIE: Zindering festival, Mechelen, 8-13 december 2021

TICKETS en INFO: www.zinderingfestival.be

FOTO'S: Wynold Verweij



Klassiek Centraal

Festival van Vlaanderen Mechelen -
ZINDERING

aanderen Mechelen, M

trum Mechelen, DE MAAN, Klara, |

ploeg 0.L.V. o/d Dijle en het Filmhuis. In elf concerten en twee films kwamen
verschillende aspecten van stilte aan bod.

overkomen, C erstelpt door

Ins leven is zo jachtig c

dansers en chore

s door zijn muziek inspireren. Dok

~F 4T Al 2arki
3f Sidi di Larbi

de huidige artistiek directeur en wereldvermaarde choreog

Cherkaoui vond in 2015 inspiratie in de compaositie ‘Fall. Kruisbestuiving tussen



In de top 100 van Klara werd Arvo Part een paar weken geleden

Part
eindoverwinnaar met de compositie

el im Spiegel’. Een groot publiek
geraakte onder de bekoring van zijn muziek. Voor een nog levende componist is
dat meer uitzondering dan regel.

Stille im Spiegel

Arvo Part was een gelouterd man toen hij in 1978 'Spi

Spiegel componeerde. Dorspronkelijk geschres r viool en piana in de
P Tintinnabuli-stijl. Deze compositie behoort tot een van zijn
ken. Het geheel beweegt zich voor zaam

meditatief tempo als een klankkast van de menselijke ziel. Het blijft een
mysterie hoe de emot inru:— en muzikale stromen bij een publiek binnenkomen.
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tin een lan

Op zoek naar verstilling, even stilstaan bij de voorthollend
concert drie w

VE

” werden voor dit

h.;) (I:l

erken van Part geprogrammeerd: ‘Silouan g’ gecompaoneer
in 1991 voor strijkorkest waarvoor hij inspiratie puurde uit een tekst van de
Russische monnik en mysticus
Britten'uit 1 werd gebracht van de dood van de
Engelse componizt Britten besliste hij om een elegie die hij net aan het

en. Het derde stuk ‘Festina Lente' uit
angzaam haasten)is het sluitstuk. Een
M E-C-'EE'l'SE klok du d-. de a:--r:-;e—= ng aan. Als verwijzing naar ‘Spiegel im Spiegel’

Staretz Silouan. 'Cantus in memoriam Benjamin

. Toen Part op de ho

'lmn was 2an hem o

worden deze drie werken daarna in omgekeerde volgorde gespeeld
De muzikale maturiteit van Arvo Part getuigt van een puurheid en dosering.
m. Dok de spiritualiteit in de muziek spreekt aan. Zijn

n structuur, maar dringt zich niet op. Is heel orga

ccumuleert maar

j p een rustige manier en d
meditatieve impulsen in zich. In de sfeervolle ruimte van de Sint-

Romboutskathedrazl met haar prachtige akoestiek komt c:': werk helemaal tot

ziin recht

k ook verwend. Boven de muzikanten was de

ritse kunstenaar Luke Jerram te hewonderen. Twee
| tentoongesteld in de Sint-Romboutskathedraal
pormeter van 7m{nog te zien tot 9
van de oceanen overhesrst, De zuilen van de kathedraal waren in een
dige kleur belicht wat het geheel heel sfeervol maakte. De
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om zijn as. Je maakt de vreemdste associaties: de wereld draait door. Door
toedoen van de pandemie is het publiek gedecimeerd tot 200 personen. Op de
rustgevende klanken van Arvo Part voelt dit aan als dobberen in de
moederschoot, de schoot van moeder aarde. Je lijkt je buiten de tijd te

e en transcendente inleving.




Arvo Part, een briljant componist in de soberheid, abstrahering en vitpuring.
Hij betekent vesl voor een pak mensen. Zijn minimalistische muziek is een
tegengewicht voor de massa prikkels waarmee we dagdagelijks bestookt
worden. Met een onwaarschijnlijk metier smeedt hij enkele noten naar nieuwe

gevoeligheid, sober en sereen in een -.-.:"‘-"-"r'lll"-'a tgevende harmonie. Hij
exploreert de rijkdom van de stilte. Stilte leidt tot inspirerende momenten. De
gte vertaalt zich mooi in de ruimte tussen de noten. Precies die pauzes

geven ritme en metrum. Stilte zorgt voor verbindig, precies door een
tussenruimte te zijn. Zijn compaosities zijn rijk aan detail, sfeer en vibrerende
kracht. Bezielde muziek waar je helemaal zen van wordt.

De uitvoering door Casco Phil o.l.v. Benjamin Haemhouts gaf blijk van een

stilistische veelzijdigheid en stelde het expressieve *-n:e"." 8 ’-"her:-i.-v es

Informatie

» WAT: ‘Stille im Spiegel’: 100% Arvo Part

+ WIE: Casco Phil o.lv. Benjamin Haemhouts
* WAAR: Sint-Romboutskathedraal, Mechelen
» WANMNEER: zondag 12 december




EVENEMENTEN, INTERVIEWS

Festival van Vlaanderen Mechelen werkt
rond ‘de klank van stilte’

® By \Viviene Redant ® decemberls, 2021

Voor heel wat mensen is stilte het ultieme geluk, anderen worden knettergek
van stilte uit angst voor de leegte. De stad Mechelen kiest in 2021-2022 voluit
voor Zinderende Stilte’, een culturesl themajaar met een uitgebreid
programma. Dit met de vinger aan de pols van wat er zich in de maatschappij
afspeelt. In deze turbulente tijden hebben mensen ankerpunten nodig.
Momenten om te reflecteren, tot rust te komen.

De laatste zondag van oktober wordt in VIaanderen en Nederland de 'Dag van de
Stilte’ gevierd, Het was meteen de aftrap van dit bijzonder themajaar. Directeur
van het Festival van Viaanderen Mechelen/Kempen, Jelle Dierickx, bundelde
voor het mini-festival Zindering' van 3 tot 13 december. zijn krachten met
cultuurjournaliste Virginie Platieau in een pas-de-deux die blijft inspireren.
Want. de spanning tussen stilte en noice bepaalt ook het voorjaarsfestival
‘Lunalia’ van 23 april tot en met 8 mei 2022, flexibel navigerend doorheen een
uiteenlopend repertoire van klassieke muzisk tot wereldmuziek en een
bijzonder breed en divers programma aanbod.

-Virginie Plateau, u schreef een essay over de kracht en de macht van stilte.
Vanwaar uw fascinatie voor stilte?

V.P.: Die fascinatie is er al lang, van kindsaf aan. Sinds 2016 heb ik een aantal
kunstenaars geinterviewd. Zonder dat ik daar specizal op aanstuurde kwam bij
ongeveer elk interview aan bod dat elke creatie eigenlijk begint met een
moment van terugtrekking, van afzondering dikwijls. Dat momentum kan kort
zijn maar ook heel lang. Maar altijd voor die scheppingsdaad, om het even in
welke kunstrichting: game devoloppers, schilders en beeldende kunstenaars,
maar ook muzikanten... altijd zit er een moment van stilte voor de creatieve act
tot stand komt. Dat vond ik bijzonder frapperend en interessant. |k heb me daar
meer en meer in verdiept. Zo wordt de kennis en het begrip steeds groter.

-Jelle Dierickx, u dacht meteen: zij is de ideale kompaan.

J.0.: Absoluut. Sowieso is het altijd leuker als je programmeert om te
pingpongen. Als je dé specialist uit eigen stad hebt zou het dom zijn om niet
samen te werken. De alchemie was er van de eerste seconde.



-Hoe is de idee ontstaan om een festival rond de kiank van stilte te organiseren?

J.D.: Het is soms vreemd hoe slle ideeén op een bepaald moment samen
komen. Ik was er net zoals Virginie ook al lang mee bezig, de uitwerking was er
evenwel nog niet van gekomen.

-Hoe kruisten jullie wegen?

J.D.: We zijn opgegroeid in dezefde stad op een paar kilometer van elkaar. Raar
maar waar: we hebben dezelfde muziekleraars gehad en heel waarschijnlijk
zaten we als kleuters samen in de jeugdmuziekschool,

-Er was een zekere voorbestemdheid dat het lot jullie later zou samenbrengen!

J.0.: Klaarblijkelijk. Heel bizar. We komen uit dezelfde humus en werken nu
samen voor een grensverleggend project hier in Mechelen. Met dank ook aan
‘Mechelen Feest' die een stadsthema wilden hebben voor de periode 2021-2022
rond ‘STILTE  wat heel moedig is. Moedig omdat de wereld denkt dat we zonder
stilte kunnen. Maar stilte is onontbeerlijk.

-De pandemie heeft heel wat pijnpunten bloot gelegd in de maatschappi].
Teruggeplooid op zichzelf geraken mensen de pedalen kwijt. Er is
vereenzaming. Heel wat mensen trekken de natuur in en laven zich aan de stilte,
halen er zuurstof uit. Andere kant van de medaille. De media brengt verhalen
van de jeugd die een uitlaatklep wil en feesten!

J.D.: Dat is een hogenhuis cliche. Het is banaal om de feestvierende jeugd als
een pot nat naar voor te schuiven. Het is een onderschatting van hoe intelligent
het grootste deel van die jonge mensen is. Door de omstandigheden zijn ze
sneller volwassen aan het worden, of helaas moeten worden dan de gensratie
voor hen. Het feest en de uitspatting hebben maar zin als er daarvoor heel veel
stilte is.

-Het mini-festival is afgerond maar Lunalia, het voorjaarsfestival van het
Festival van Viaanderen, borduurt op hetzelfde thema door:

J.D.: Het wordt een veelomvattende festival editie. Virginie heeft een zeer
interessant Symposium voorbereid. Er worden 25 concerten, 2
muziektheaterproducties gepresenteerd in de Mechelse binnenstad. Samen
met Kunstencentrum nona wordt een festival in het festival gepresenteerd
MNOISENOISEMOISE. Er zijn ook 2 ensembles in residentie: het Canadese
ensemble Constantinople en Les Passions de [Ame uit Zwitserland.

-Was dit mini-festival een vingeroefening voor het grotere werk?

J.0.: Het mini-festival heeft prachtige momenten gereveleerd. We werken
verder op hetzelfde elan. Er komt bijvoorbeeld The Shell’ een installatie in
natuurgebieden rond Mechelen. Een initiatief samen met Natuurpunt. Oe ironie
iz dat je eeninstallatie nodig hebt om mensen weer te wijzen op stilie én
natuur. Er komt een nieuw Filmfestival rond ‘Film en stilte’. Verschillende acties
ook met de kerkfabrieken 'Stilte-uur in kerken' van 8 november t/m 28 februari
en Lunalia’ staat helemaal in het teken van stilte. We hebben het de titel
meegegeven: “De rest is stilte”, de befaamde laatste woorden uit Hamletin het
gelijknamige theaterstuk,

-Jullie haalden de mosterd bij Shakespeare!

J.0.: Ja. Maar heelweinig mensen weten wat daarna komt. Hamlet zegt die
woorden en sterft. Dan volgt een heel mooi laudatio van zijn vriend Horatio,
mazar onmiddellijk daarna doet de fanfare haar intrede samen met de
edellieden en wordt het héel luid! De spanning tussen noice en stilte daar
willen we ons op focussen,



-Dat spanningsveld krijgt een speciale invulling.
J.0.: Het project is tegelijkertijd feest en in zichzelf gekeerd zijn, introspectie.

-Er was ook grote eensgezindheid met andere culturele spelers in Mechelen.

J.0.: De voorzet kwam van ‘Mechelen Feest'. Zonder enig probleem hebben
Kunstencentrum nona, Cultuurcentrum Mechelen, DE MAAN, Klara, Pastorale
ploeg O.L.V, o/d Dijle en het Filmhuis zich achter het thema geschaard in een
samenwerkingsverband die elke technische obstructie op een superieure
manier overstijgt. Oat is echt mooi aan Mechelen. Dit meen ik uit de grond van
mijn hart. Mechelen is een stad waar samenwerken heel logisch is. Er is weinig
afgunst of nijd.

-Het Festival van Viganderen is een paradepaardje met acht festivals met
internationale vitstraling. ledereen bouwt op een eigenzinnige manier, met
regionale accenten, zijn festivaleditie uit.

J.0.: We proberen er in Mechelen inderdaad iets uniek van te maken. We zijn
gestart onder het motto : Tijdloze muziek met de kracht van de volle mazn', Dat
is heel potisch, meer en meer wordt het een stemmenfestival’ in heel brede
zin. De staat van de menselijke stem: niet allzen om te zingen maar ook
wetenschap, journalistiek en filozofie komen aan bod.

-Een totaalpakket.

J.D.: Een absoluut totaalpakket, ook het genieten van de stad Mechelen hoort
erbij. We kunnen uitpakken met een absoluut unicum. Singer-songwriter en
percussioniste Darlene Gijuminag komt langs. Ze houdt zich intensief bezig
met de tradities en rituelen van de Mkmagcultuur. De Mkmag zijn een van de
de Canadese First Nations. Zij heeft toegezegd om in de context van Lunalia
een maanritueel uit te voeren. Ze mag dat eenmalig doen buiten haar stam,
Vanzelfsprekend op een maan-dag. Dok in die zin wordt het beetje anders dan
anders,

-Jullie willen stilte’ in heel verschillende focetten can bod laten komen. Er werd
gekozen voor belevingsplekken zowel binnen als buiten.

V.P.: We zijn inderdaad op zoek gegaan naar belevingsplekken buiten maar
moeten er over waken dat we de stilte die aanwezig is niet gaan verstaren,
maar die stilte over ons laten komen. De mensen moeten niet alleen buiten de
stad gaan zoeken. Er zijn ook stilte-oasen in de stad. Plekken die een zekere
rust uitstralen en die voor een andere beleving zorgen.



-De locatie is zeer bepalend voor de stilte en slow-beleving-

V.P.: Uitersard is de locatie bepalend voor de sfeer. Absolute stilte is niet
mogelijk. Zeker niet in de stad of een stedelijke omgeving. We zijn nog intensief
op het zoek naar meer locaties. Bepaalde plekken inspireren tot rust of geven
toch een kalmerend effect. In het bisschoppelijk paleis hebben we al een
unieke plek gevonden. Het is ook niet de bedoeling dat mensen daar massaal
naartoe trekken. Er zijn nog andere plekken waarvoor we in overleg zijn met
Milieu en Landschappen en mensen van Matuurpunt, Om dat een beetje in kaart
te brengen en zeker te waarderen dat niet alles in een stad moet gericht zijn ap
functionaliteit of comercialiteit is het heel belangrijk voor de burger, ook voor
de mentale gezondheid, om die rustplekken te hebben om zich op te laden
zonder dat er iets hoeft. Dat je niet moet consurmeren of participeren op gelijk
welke manier. Dat je er gewoon mag zijn, dat je deel bent van de stad, en dat dat
oke is. We willen de mensen uitnodigen om daar hun eigen invuling aan te
geven. Een manier of een plek vinden die voor hen het meeste effect heeft. De
persoonlijke connectie met een plek is belangrijk: het kan zowel in musea zijn,
in een kerkgebouw, het begijnhof, maar dat kan ook een plek in de natuur zijn.
De rijkdom van de stilte ervaren is een diepmenselijke behoefte,

-Mensen onderschatten de impact van lawaai!

V.P.: Lawasi is iets waar we aan wennen. Het is een overlevingsmodus van het
lichaam. Het is niet omdat je er aan went dat het geen effect heeft op je
lichaam! Het blijft in een soort van stressreactie gaan. Je lichaam blijft
stresshormonen aanmaken en dat is op de lange duur nefast. Geluidshinder of
lawaaioverlast is een millieugerelateerde oorzazk van veel aandoeningen, zelfs
overlijdens.

-Stilte is een huis met vele kamers. Sommige mensen ervaren stiite als
beklemmend, anderen kunnen er zich compleet in verliezen. Hoe vuit Lunalia de
tegenstelling ‘Stilte en noice/muziek’ in?

J.0.: Dat i= ook een huis met veel kamers en we bespelen ook heel veel kamers.
Alleen al tijdens Zindering hadden we veel belevingsvormen: er was het
simpele tuis en muziek'. We hadden de mystieke link met Arvo Part. Muziek die
mensen aanzet tot meditatie of bezinning. Dok de politieke dimensie kwam aan
bod. We hadden een strijkkwartet uit Armenié uitgenaodigd. Stilte door de
vijandigheden. Zwijgen is geen optie. Of de Voices uit Iran’. Vrouwen mogen in
Iran in ket publiek nog steeds niet zingen! Hoe doorbreken we die stilte? Door
hen een podium te bieden.

-Er zat veel symboliek in de programmering, stille hints!

J.0.: Ja, de politieke of maatschappelijke dimensie. Noice is de tegenpool van
stilte. Heel heftig lawaai. Maar dat lawaai kan juist op de stilte wijzen. Dat zijn al
verschillende aspecten van stilte. in 2022 vieren we de 75°* verjaardag van het
iconische werk van John Cage: 433" Hij noemde het zelf een silent piece. Hét
stiltestuk bij uitstek. Het stuk dat vitgevoerd werd, of niet uitgevoerd, zoals je
het wil bekijken. Door dit stadsthema komt er ook meer interactiviteit. Eris de
vraagstelling naar de maatschappij: "Kun je ons in Mechelen een stilteplek
aanwijzen?’, Het is anders kijken naar de stad. Het grote verschilis: hetiseen
‘Stadsthema’ we maken geen stadsfestival.



-Er is meer speelruimte, een aftasten wat de burger wil of nood aan heeft.

J.D.: Absoluut. Dok de clichés doorbreken rond stilte en noice. Zoals Virginie
aanhaalt dat geluid een van de grote problemen is voor onze gezondheid maar
niet als dusdanig geregistreerd wordt. Dat is toch te gek voor woorden! Het
maakt ons ziek. Het is onze taak om daarop te wijzen. Daarom is tijdens Lunalia
de‘International Dawn Chorus Day’ deel van het programma. Wat is dat? Elke
eersie zondag van mei wordt wereldwijd, net voor zonsopgang, de grootste
symfonie van de wereld gevierd. Je moet buitengaan om naar de vogels te
luisteren. Alle vogels van de hele wereld zingen hun mooiste lied. Het is heel
moeilijk om al die contracten te laten ondertekenen! (hartelijke lach).

-Virginie, u haalt er een zin bij uit een gedicht over het leven van de
gewaardeerde Nederlandse dichter J.C. Bloem uit 1931: "Het is er even, tussen
twee stiltes, luid geweest.”

V.P.: Het raakt eigenlijk het essentiéle: we komen uit de stilte, laten bij de
geboorte een kreet horen om onze aanwezigheid te bevestigen en uiteindelijk
verdwijnen we weer in de eindeloze stilte.

-De cycius van kemen en gaan...

J.D.: Muziek komt uit stilte en gaat weer naar de stilte. Het festival komt uit de
stilte en gaat weer naar de stilte...

-Jelle Dierickx, heeft u bekende namen kunnen strikken voor Lunalia om de
stilte te doorbreken?

J.0.: Met de klimaatproblematiek hebben we ons de bedenking gemaakt dat we
geen groep meer uit New York kunnen laten komen voor een optreden. We
hebben een van de beroemdste groepen uit Canada voor een volledige week
uitgenodigd: Constantinople net zoals Les Passions de FAme uit Zwitserland.
Zij brengen de ‘Rozenkranssonaten’ van Franz Biber. Het zijn de
Biberspecialisten. Ze hebben zich nooit gewaagd aan zijn meesterwerk. Nu
voor de eerste keer gaan ze in drie concerten, een marathon, dit werk integraal
uitvoeren. Als act van verstilling temidden van MOICENGICENCICE. Binnen
noice hebben we beroemde namen: o.m. Jaap Blonk. Constantinople is niet
alleen een beroemd ensemble maar brengt cok Ablaye Cissoko mee, een
meester-koraspeler. Muziek die de tijd neemt, maar ook tijd teruggeeft. Kiya
Tabassian en Ghalia Benali treden met het ensemble Constantinople in de
voetsporen van de 13%=-eeuwse dichter Djalaleddine Rumi die naar de kracht
van stilte verwijst: "Laat stilte je meenemen naar de kern van het leven,"is eén
van zijn vele verzen.

J.0.: We hebben ook een heel uniek muziektheaterproject, een coproductie
met Berlijn: Time to say goodbye’. Waar we zeggen: “t Is gedaan, de bacterie
heeft gewonnen!”. We schrijven nog een liefdesbrief aan de wereld, uitgaande
van Mahlers ‘Das Lied von der Erde’. Dit met rasperformer Tjornbjorn Bjornsson,
dat is echt van een vitzenderlijk niveau. Dat ik dat heb kunnen realiseren, daar
ben ik zeer trots op. We hebben ook Sofie Vanden Eynde die twee versies
brengt van haar Verdwijntijd" Ze heeft een burn-out gehad en die in een
voorstelling gegoten. Haar autobiografisch concert Verdwijntijd' leidt tijdens
Lunalia voor het eerst tot een installatie die twaalf uur duurt, van zonsopgang
tot zonsondergang. Het maakt ook deel uit van ons stadsthema. Meer en meer
mensen vechten tegen vereenzaming, kampen met een burn-out. Zij evoceert
die burn-out. We moeten met open ogen kijken en daar een remediéring voor
vinden. Door er iets banaal van te maken en die mensen te schofferen komen
we geen millimeter verder. Wat kunnen we leren van iemand die door die
donkerte gegaan is? Dit is maar een kleine greep uit het geheel. Alles bij elkaar
is het een van de grootst opgezetie festivaledities,

-Begripvol én prestigieus, eclectisch en interdisciplinair.
J.0.: |k hoop dat de mensen er stil van worden!

Met deze wens blijven we helemaal in het thema Zinderende Stilte’,



Een sluitstuk dat blijft nazinderen: Golnar &
Mahan Trio!

Weeties | December 16, 2021

Voor de fans van de klank van de stilte, was het maandag bij het sluitstul van ZINDERING festival absoluut

genieten. ZINDERING, een organisatie van het Festival van Visandersn Mechelen/Lunalia in het kader van

Zinderende Stilte heeft maar liefst vijf dagen lang getoond hoe stilte kan zinderen en rust kan bruisen.

De apotheose van de stilte kwam in de vorm van een prangende documentaire over vrouwenstemmen in Iran.
Over hoe deze zangeressen, ondanks censuur, de stilte doorbreken. Daaropvolgend mochten we genieten van
een vervoerend, etherisch concert van het Golnar & Mahan trio. Moderne jazz, dansbare ritmes en 2en stem als

een klok. lk kan me geen betere, nazinderende afsluiter inbeelden die als het ware aan je lijf blijft plakken.

Voor wie het gemist zou hebben, heb ik enkele sfeerbeelden gemaalkd, al valt Golnar’s stem haast niet in ere te

vatten op video. Het beste advies dat ik kan geven: zorg dat je ze zeker eens live ziet!

Enne: voor meervan dit moois kan je steeds een kijkje nemen op de website van Lunalia, waarop we ons mogen

verheugen op “De rest is stilte”, het programma voor het voorjaar van 20221 &=



